
Lintje voor blinde topsporter Eibert Pieper 

UDDEL 

De blinde topsporter Eibert Pieper (70) mag zich sinds vrijdag 26 april 2013 Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau noemen. Deze is uitgereikt op Paleis Het Loo in Apeldoorn. 

Eibert Pieper is geboren in Barneveld op 13 april 1943 en op 2-jarige leeftijd verhuisd naar 
Putten. Op vijfjarige leeftijd kreeg hij een ontsteking aan zijn oog. Door een te late behandeling 
van de ontsteking moest zijn linkeroog verwijderd worden. Helaas was op dat moment zijn 
rechteroog ook al aangetast. Hij ging als 7 jarig jongetje naar Bartiméus in Zeist, waar hij op 8 
jarige leeftijd door een akelig incident volledig het zicht verloor. 

In het jaar dat Eibert volledig blind raakte, overleed zijn moeder op 27-jarige leeftijd. Zijn vader 
bleef alleen achter met de vier kinderen. Het gezin raakte in een chaotische nare toestand, waar 
door de vader zijn kinderen niet meer goed kon verzorgen. Het gezin viel uiteen en Eibert wist 
niet waar zijn zus en broers waren ondergebracht. Alle kinderen hebben daar erg onder geleden. 

Door het uiteenvallen van het gezin was er geen familie om op terug te vallen en geen 
ouderliefde waar een kind zo veel behoefte aan heeft op jonge leeftijd. Gelukkig was Eibert een 
sociaal kind en mocht hij vaak met andere kinderen mee naar huis om de vrije weekenden door 
te brengen. Hij hielp op het land, in de tuin, in de boomgaard, schilde de aardappelen en was hen 
zeer dankbaar voor de gastvrijheid. Eibert heeft nog vele vriendschappen uit deze periode over 
gehouden. 

Gelukkig was hij een doorzetter, een vechter en wilde hij ondanks zijn handicap laten zien dat hij 
niemand nodig had. Hij correspondeerde met een blinde, Afrikaanse jongen, die worstelkampioen 
was van Afrika en dat maakte hem nieuwsgierig. Op Bartiméus liet hij de gymdocent weten dat hij 
graag wilde judoën. Omdat deze gymdocent zelf aan judo deed, leerde hij Eibert wat judogrepen. 

Eibert werd erg enthousiast en er werd contact gezocht met sportschool Van der Vlugt in Zeist 
die geen ervaring had met blinde sporters maar het wel wilde ‘proberen’ met de blinde jongen. 

Op zijn 16e verjaardag in 1959 kreeg Eibert zijn eerste officiële judoles. Al snel had de judotrainer 
in de gaten dat Eibert een bijzonder persoon met enorm veel discipline was. Hij besloot de lessen 
van de jongen zelf te verzorgen. Eibert behaalde binnen de daarvoor gestelde termijnen, de gele, 
oranje, groene, blauwe en bruine band. Na 3 jaar zware training haalde Eibert, als eerste blinde 
ter wereld, zijn zwarte band (1e dan) waar een gemiddelde judoka 5 jaar voor nodig heeft. Later 
kwamen daar nog 2 Dan graden bij. In die tijd was hij de enige blinde judoka, dus trainingen en 
wedstrijden werden altijd met en tegen ziende judoka’s gedaan. 

Vol ongeloof was men in binnen en buitenland; ‘Een blinde kan toch niet judoën, hij ziet zijn 
tegenstander toch niet’. Hij gaf belangeloos demonstraties in binnen- en buitenland (België, 
Frankrijk, Zweden en Israël), waar hij liet zien dat judo een fantastische sport is voor blinden. Hij 
trainde kinderen van het blindeninstituut wekelijks bij hem thuis op de daarvoor ingerichte 
judozolder. Hij vond het belangrijk deze kinderen een gevoel van zelfvertrouwen te kunnen 
geven. 

Schietsport 

Na een periode van blessures kon Eibert de judosport niet meer beoefenen en hield op zijn 54e 
de judosport voor gezien. Maar gedreven als hij is, richtte hij zich op een andere sport namelijk 
luchtgeweer schieten. 

Op een open dag van de academie voor lichamelijke opvoeding in Zwolle, waar Eibert een 
judodemonstratie gaf, zag hij een demonstratie luchtgeweer schieten voor blinden en dat trok 
hem aan. 

En weer was men vol ongeloof: ‘deze sport kan niet door een blinde worden uitgevoerd’, 
onmogelijk’. Maar Eibert maakte het waar, ruim tien jaar later heeft hij 4 nationale titels op zijn 



naam staan. In 2008 werd hij 8e tijdens de Wereldkampioenschappen sport schieten in 
Slowakije. 

Na een afgeronde technische opleiding (1957) is Eibert 10 jaar werkzaam geweest als machinaal 
graveur bij de Gero fabriek in Zeist. Als eerste ter wereld behaalde hij zijn diploma voor dit vak. 

Door de judo sport kwam hij in aanraking met de sauna wereld. Hij behaalde zijn 
middenstandsdiploma, diploma sportmassage en zijn horecapapieren en besloot een kleinschalig 
saunabedrijf te beginnen in Zeist. 

Na twee jaar werd een pand in Bosch en Duin gekocht en startte hij een van de grootste sauna 
bedrijven van het land. Eibert stond achter de bar, hakte hout voor de openhaard, onderhield het 
zwembad en eventuele technische mankementen loste hij vaak zelf op. Ook masseerde hij vele 
bekende Nederlanders zoals Connie v.den Bos en Ria Valk. 

Eibert was een graag geziene gastheer, die veel voor zijn sauna gasten over had. Aan een lange, 
hectische, maar vruchtbare periode in Bosch en Duin kwam een eind.  Eibert trok samen met zijn 
vrouw Yvonne naar het mooie rustige Friesland. Daar hadden zij een boerderij met wat vee en 
vakantiehuisjes en later runde zij daar een Hotel-Cafe-Restaurant. Na veel omzwervingen zijn 
Eibert en Yvonne terug op de Veluwe waar Eibert zijn roots liggen. 

 


